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Hoi mooie vrouw,

Wat tof dat jij onze test hebt gedaan en zo wilde ontdekken wat jouw taal van geloof delen is.
Jouw taal van geloof delen is op basis van de test:

Benieuwd hoe je deze taal het beste kunt inzetten en wanneer? Wil je weten wat jouw
valkuilen zijn én hoe je kunt groeien in deze taal? In dit uitgebreide profiel hebben we
dat voor jou op een rijtje gezet! Met ook: een challenge, een Bijbelse én moderne vrouw
met dezelfde taal als jij en een inhoudelijke, Bijbelse verdieping die past bij jouw taal.

Shine zel

Liefs,
Team Lume
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“Er is geen leuker plezier dan een mens te verrassen door hem
meer te geven dan hij hoopte.”

Charles Baudelaire

| Deze quote past helemaal bij jou. Anderen blij maken door iets voor hen te doen of aan hen te
geven levert jou veel voldoening op. Jij bent van het principe: als je twee jassen hebt, geef je er eentje weg.
Je loopt geen zwerver voorbij en vindt het niet meer dan normaal om je tienden te geven. Je hebt
sponsorkinderen en hebt heel wat automatische incasso’s lopen voor goede doelen. Mensen kloppen nooit
tevergeefs bij je aan als ze hulp nodig hebben op wat voor manier dan ook. Je weet best dat je niet alles
kunt oplossen, maar je bent altijd bereid om mee te denken en jouw netwerk in te zetten om hulp te bieden.
Het geven zie jij als breder dan alleen een gift overmaken naar een goed doel. Tijd, middelen, helpen,
ondersteunen; je ziet veel mogelijkheden om van betekenis voor mensen te zijn.

) JOUW PROFIEL TOEGELICHT:
TABITHA

HANDELINGEM 9: 36-42
Je bent een gulle gever en bent niet bang daardoor zelf te kort te

| komen. Je vertrouwt dat God jouw gift wil zegenen en daarom ben
o o je gericht op goed doen voor anderen. Je bent praktisch ingesteld

: i en steekt graag je handen uit de mouwen. Je bent bewogen met de
armen en eenzamen.

Benieuwd wat jouw profiel verder inhoudt? Lees gauw verder!

Valkuilen Omdat je zo gericht bent op de noden van mensen om je
heen en hen helpen, is het mogelijk dat je een afhankelijkheids-
positie creéert waardoor mensen niet gestimuleerd worden om hun
/ eigen sores aan te pakken. Ook kan het wat ongemakkelijk voelen

voor sommige mensen om ongevraagd iets te krijgen. Ook kan
geven - en daarmee het gevoel dat jij jouw bijdrage hebt geleverd -
een excuus zijn om niet meer zelf getuige te zijn. Blijf echter
mogelijkheden om je geloof in woorden te delen benutten!

Je geniet om weg te geven en daarom is het voor jou heel
stimulerend om financiéle en praktische middelen te hebben.
Tweedehandswinkels, een weggeefsite en bijvoorbeeld
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het voedselloket zijn plekken waar je graag rondkijkt. Juist met weinig middelen veel voor
elkaar krijgen, geeft jou energie.

Mensen met veel mogelijkheden, die niet mee willen helpen, in jouw ogen egoistisch zijn en
dingen voor zichzelf willen houden, vind jij niet prettig om mee om te gaan. Daar raak jij van
gedemotiveerd. Verder vind je cynisme, veel commentaar en — in jouw ogen onnodige-
kanttekeningen plaatsen bij acties vervelend. Die geven je een vervelend gevoel, net alsof niet
gewaardeerd wordt wat je doet.

Voor jou drie leerpunten:
Geef met een biddend hart, zodat je weet wanneer wel en wanneer niet.

Ondersteun mensen met sociale problemen door hen te stimuleren verantwoording te nemen
voor dingen die zij zelf kunnen aanpakken (in plaats van alles voor hen te regelen).

Ontvang van anderen met blijdschap en zonder schuldgevoel.
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Zoek een plek waar jij kunt helpen: vraag de diaconie van je kerk of zoek een stichting Present bij
jou in de buurt (www.stichtingpresent.nl).

Kijk of je komende tijd hier een keer kan helpen.

Als je hier een serieuze actie van gaat maken, doe dit niet alleen, maar neem mensen uit je
omgeving hierin mee.

Deel samen met ons jullie ervaringen

EEN UIT HET
DAGELIJKS LEVEN

“Als je honderd mensen niet kunt helpen,

help er dan eentje..."
(Moeder Teresa)

Een vrouw die ook ‘give’ als haar ‘deeltaal’ had was moeder Teresa; een geweldig voor beeld van totale
en volledige overgave en weggeven. Wie heeft er niet van haar gehoo rd? Zij werd geboren in Macedonié
en was een katholieke zuster. Zij zette zich in voor de armsten van de armste mensen in India. Voor haar

inzet ontving zij de Nobelprijs voor de vrede. Ook kreeg zij, toen ze op 85 jarige leeftijd overleed, een
staatsbegrafenis die alleen de hoogste politieke leiders krijgen. En toch was ze een eenvoudige, kleine
vrouw zonder bezittingen.
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DE BIJBEL

Na een periode van christenvervolging door Saulus, breekt er een rustigere tijd aan. Saulus is
namelijk tot geloof gekomen en wordt nu Paulus genoemd. De christelijke gemeentes leven in
ontzag voor de Heer en door de hulp van de heilige Geest worden er steeds meer mensen aan
de gemeentes toegevoegd. In die tijd reist apostel Petrus door het land en komt in Lydda aan.
Daar hoort hij over Eneas, een man die al jarenlang op bed ligt. Hij zoekt hem op en zijn
boodschap is kort en krachtig: hij zegt de man dat hij door Jezus Christus genezen wordt.
‘Acht jaar heb je op bed gelegen, het is tijd om op te staan.” Onmiddellijk staat de man op. ‘En
maak ook je bed op,’ voegt Petrus er aan toe. Het effect hiervan is enorm: alle inwoners van
Lydda en de Saronvlakte bekeren zich tot de Heer!

"JE KUNT NU WEL JE BEST DOEN MET VASTEN EN BIDDEN,
MAAR OM IEMAND DIE GEEN KLEDING
HEEFT, TE KLEDEN.”

Wauw, wat zal dat als een lopend vuurtje rond zijn gegaan. De hele streek is hierdoor
veranderd! In die streek ligt ook het dorp Joppe. Daar woont Dorcas, ook wel Tabitha
genoemd. Zij is een handig met stof en naald en draad en maakte al talloze kledingstukken
voor de arme mensen uit haar omgeving. Een fijne vrouw, iedereen is vol lof over haar en ze
geeft vaak geld weg.

In een tijd waarin er geen voorzieningen waren voor arme mensen, weduwen en wezen, was
liefdadigheid ontzettend belangrijk. Zorg voor de zwakkeren was iets wat God aan zijn volk
had opgedragen, al vanaf het allereerste begin en Hij herhaalde het talloze malen (zie Exodus
22:20-23). In de tijd dat het volk weer bij God wilde terug komen en het ‘goed’ wilde doen, zei
God tegen hen: ‘Je kunt nu wel je best doen met vasten en bidden, maar ik vraag van je om
brood te geven aan iemand die honger heeft en iemand die geen kleding heeft, te kleden.
Daarmee dien je Mij en breng je Mij eer.’ (zie Jesaja 58: 5-7)

Dit is precies wat Tabitha doet. Zij maakt kleding voor mensen die geen kleding heb ben en
arme mensen ondersteunt ze financieel. Zij is een getuige, eert God en is tot zegen. Maar dan
gebeurt het onvoorstelbare: Tabitha wordt ziek en sterft. Juist als Petrus in Lydda is en het
prachtige wonder met Eneas plaatsvindt, gebeurt deze ramp.
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De mensen zijn ontroostbaar. Juist zij, een vrouw met zo’'n groot en liefdevol hart voor
anderen. Ze kunnen en willen haar nog niet missen. In plaats van haar direct te begraven
(zoals gebruikelijk was vanwege de warmte en besmettingsgevaar), leggen haar
buurtgenoten haar in een kamer. In grote haast gaan ze naar Petrus toe. Ze laten hem de
spullen zien die Tabitha maakte, maar Petrus hoeft niet overtuigd te worden. Hij gaat mee en
stuurt, als hij in Joppe is aangekomen, iedereen weg. Hij knielt bij het bed en bidt tot zijn Heer
en Geneesheer. Dan draait hij zich naar de vrouw om en zegt: ‘Tabitha, sta op!’ Ze gaat
rechtop zitten en doet haar ogen open. Ze leeft weer!

\\
}
3
}
1
)
§
)
)
\
\
5
X

Heeft Petrus op dat moment teruggedacht aan een gebeurtenis van een paar jaar geleden?
Hij trok toen dagelijks met Jezus op; zag dag in dag uit hoe Hij leefde en handelde. Op een
dag werd Jezus gehaald door Jairus, een farizeeér. Zijn dochtertje, was ziek en hij vroeg of
Jezus kon komen. Door oponthoud waren ze nét te laat, het meisje was gestorven, maar Jezus
liet zich niet afleiden. Hij stuurde iedereen die aan het huilen en rouwen was weg. Alleen de
ouders, Petrus, Johannes en Jakobus mochten blijven. Jezus liep toen naar het meisje toe, bad
en sprak: ‘Talitha, koemil’ Wat betekent: Meisje, sta op. Ze ging rechtop zitten, deed haar ogen
op en leefde weer! (Marcus 5).

Nu, jaren later, komt Petrus in eenzelfde situatie terecht en doet het enige wat hij kan: Hij doet
precies zoals Jezus deed: hij stuurt iedereen naar buiten, bidt en spreekt uit dat ze op mag
staan. Het enige verschil is dat hij het niet verborgen wil houden, zoals Jezus toen wel zei om
te doen. Nu mag iedereen het weten. Het wordt in heel Joppe bekend en velen gaan in Jezus
geloven. Dat is precies wat Petrus will De mensen ontvangen prachtige bewijzen dat Jezus
Christus echt de redder, Messias en de levendmakende God is. Nu moeten ze dit cadeau
alleen nog aannemen. Niets is onmogelijk voor degene die gelooft!

WIJZIJNLUME.NL a n @WIJZIJNLUME 6



WIJZIJNLUME.NL @ n @WIJZIJNLUME ;



