
wijzijnlume.nl @wijzijnlume

Wat tof dat j� onze test hebt gedaan en zo wilde ontdekken wat jouw taal van geloof delen is.
Jouw taal van geloof delen is op basis van de test: 

Hoi mooie vrouw, 

1

Benieuwd hoe je deze taal het beste kunt inzetten en wanneer? Wil je weten wat jouw 
valkuilen z�n én hoe je kunt groeien in deze taal? In dit uitgebreide profiel hebben we 
dat voor jou op een r�tje gezet! Met ook: een challenge, een B�belse én moderne vrouw 
met dezelfde taal als j� en een inhoudel�ke, B�belse verdieping die past b� jouw taal. 

Shine ze! 

Liefs, 
Team Lume

I pray
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I PRAY I  J� vindt het vanzelfsprekend je handen te vouwen als je iets dwarszit of als je hoort over een
moeil�ke situatie. Na een goed gesprek ben je vaak nog een t�dlang biddend met deze persoon bezig

(soms hardop, maak vaak gewoon in je hart). Je betrekt God b� alle aspecten van het leven en bidt alt�d,
overal en voor iedereen. Je ziet gebed als een powertool die verandering kan brengen en bidt ook voor

mensen die niet geloven. Het kan ook z�n dat je veel bidt, maar dit meestal doet in de beslotenheid 
van je privé- of kerkleven en dat je het verlangen hebt om te groeien in lef en moed om gewoon 

op iemand af te stappen.

“Laat je tong tijdens het bidden je hart niet voorbij praten.”

Jouw profiel toegelicht: 

 Eigenschappen Je bent trouw, standvastig en leeft met mensen
mee. Je ziet vaak aan iemand of h� of z� lekker in z�n vel zit. Je hebt
niet de behoefte om op de voorgrond te treden, maar bent wel
graag betrokken. Na de dienst bl�f je een beetje hangen: misschien
is er iemand voor wie je kunt bidden. Je laat op die manier aan
iemand zien dat je oog hebt voor hem of haar en dat je om deze
persoon geeft.

Eigenschappen

 Benieuwd wat jouw profiel verder inhoudt? Lees gauw verder! 

 Valkuilen Soms bl�f je in algemeenheden hangen, of werk je alleen
maar l�stjes af. Er is zoveel om voor te bidden, dat er geen einde
aan l�kt te komen. De kans bestaat dat je vooral binnenshuis aan
het bidden bent en het lastig vindt om uit je comfortzone te gaan.

Valkuilen

 T�d voor stilte en aanbidding is helemaal jouw ding. Door naar
muziek te luisteren en mooie teksten te overdenken, kom je
helemaal tot rust en voel je je dicht b� God. Rust en ruimte z�n
woorden waar je bl� van wordt. Dit hoeft wat jou betreft niet perse
binnen, buiten in de natuur kun je God ook ontmoeten. 

Motiverende omstandigheden

o

2

Visje
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Demotiverende omstandigheden Drukte en hectiek vind je al snel heel vermoeiend en putten
je eerder uit dan dat ze je opladen. Snel beslissen vind je niet prettig en als je het idee hebt
dat dingen besloten worden zonder dat er voor gebeden is, haak j� af.

Demotiverende omstandigheden

Voor jou een paar leerpunten: 

Neem t�dens je gebedst�d meer t�d om te luisteren naar God: Leer om stil te worden en te
horen of H� je gedachten en/of gebedspunten in je hart legt. 

Oefen jezelf om door de dag heen te bidden: concreet en kort. 

Daag jezelf uit om ervoor open te staan om hardop voor iemand te bidden, als je ervaart dat
God dit op je hart legt. 

Houd vol! Bl�f bidden voor de gebedspunten die God op je hart legde. 

Groeipunten
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Als de hiervoor genoemde punten geen uitdaging voor jou bevatten, is het t�d om anderen met
dezelfde passie te helpen groeien. 

Vraag aan God wie j� kunt helpen groeien in geloof en gebed. 

Denk na en bid of de Prayer Course hiervoor een geschikt middel is. 

Start deze dan op in jouw kerk of in jouw huis (zie challenge)

 Voor jou twee uitdagingen: 

Daag jezelf uit om ervoor open te staan hardop voor en met iemand te bidden die God nog niet
kent. B�voorbeeld na een goed gesprek met je buurvrouw. 

Ken je de Prayercourse van Stichting Alpha? Een gratis, zesdelige, online serie van filmpjes en
opdrachten waarin het Onze Vader wordt behandeld. B�zonder boeiend en inspirerend. 
Neem 6 of 12 weken de t�d en volg deze cursus. Je kunt dit persoonl�k en thuis doen, met
vriendinnen of met een groepje uit de kerk. Ga naar www.alphanederland.org/prayercourse voor
meer informatie. 

Deel je met ons als je hierdoor gegroeid bent in je gebedsleven? Of als je anderen hierin hebt
meegenomen?

Challenge

http://www.alphanederland.org/prayercourse
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 Ken je George Verwer? H� richtte jaren geleden de organisatie Operatie Mobilisatie op. Deze organisatie
brengt het evangelie over de hele wereld. George is als volwassene tot geloof gekomen, als tiener wilde h�

niets van God weten. Z�n oma, een kleine, onbekende vrouw, heeft jarenlang trouw voor haar kleinzoon
gebeden. Het resultaat was dat h� z�n hart aan Jezus gaf, waardoor dit werk startte en duizenden en
duizenden mensen God leerden kennen! Het gebed van één kleine, oude vrouw veranderde de wereld. 

Dat is wat gebed kan uitwerken! Wil je zien wat de impact was van haar gebed? Bek�k hier het filmpje van
Operatie Mobilisatie en bedenk dat de start van deze organisatie niet alleen te danken is aan de passie en

actie van een man, maar aan de trouw van een biddende oma.

“I believe the reason many Christians are so dull and lifeless
in their faith is because they are not in the battle, not using

their weapons, not advancing against the enemy.”
(George Verwer)

Een voorbeeld uit het
dagelijks leven

https://youtu.be/5XT51u4DuKY
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Een voorbeeld uit 
de bijbel

 Maria en Jozef komen met de pasgeboren Jezus in de tempel om hem op te dragen. Dan komt
er iemand naar hen toe: Hanna een profetes. Hanna betekent genade, ze is een dochter van
Fanuël (dat aangezicht van God betekent) en ze komt uit de stam Aser (gelukkig). Een
genadige vrouw, komend vanuit het aangezicht van God, stammend uit geluk. Wat een
prachtige achtergrond.

Of haar leven zo gelukkig is geweest, vermeldt het verhaal niet. Ze was namel�k al
vierentachtig jaar weduwe en was maar zeven jaar getrouwd. Een klein rekensommetje laat
zien dat ze de honderd gepasseerd moet z�n. Dag en nacht diende ze God door gebed en
vasten (!). Misschien ervoer ze haar leven als zeer gezegend ervaren: ze kon immers dag in
dag uit dichtb� God zelf z�n, Hem dienen en met Hem in gesprek z�n! Zodra Maria en Jozef de
tempel binnenkomen, herkent ze de Messias dan ook feilloos en brengt ze hulde aan God. 

Hanna stamt uit Aser: een stam die b� het tienstammenr�k hoorde. In de t�d van de Assyriërs,
zo’n 700 jaar eerder, waren ze weggevoerd en niet meer teruggekomen. Ze z�n verloren
geraakt door de eeuwen heen. Toch is z� hier wél, dag in dag uit in de tempel dicht b� haar
God. Wat een b�zondere vrouw. Ze was weduwe en daardoor, als ze geen familie had, min of
meer gedwongen om bedelend een bestaan te hebben. Was ze alleen teruggekomen uit
ballingschap of met haar ouders? Of was ze samen met haar man teruggekomen? Had ze
kinderen of was ze al vierentachtig jaar alleen? We weten het niet, maar z� is door God niet
vergeten! H� laat haar kennismaken met z�n Zoon nog voordat ze sterft en ziet zo de profetie
in vervulling gaan waar zowel de 10- als de 2-stammen al eeuwenlang op wachtten.

“Dag en nacht diende ze God door 
gebed en vasten (!).”

Hanna
Lees Lucas 2: 36-38

Lees nu 1 Samuel 1 - 2:11 over Hanna de moeder

 We k�ken naar het verhaal van nog een Hanna: een vrouw die getrouwd was met Elkana. Z�
kon geen kinderen kr�gen, maar was geliefd door haar man.

Het kinderloos z�n, was vast een terugkerend onderwerp. De hoop, de teleurstelling, maand
na maand, jaar na jaar. Met de komst van Peninna’s kinderen was Elkana’s probleem 
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opgelost: h� had nageslacht. En al verlangde h� naar een kind van Hanna en hem samen,
Hanna zal toch vooral ervaren hebben dat hun probleem vooral haar probleem was. 

Hanna gaat naar de enige plek waar ze begrip en hulp kan vinden: ze stort haar hart uit voor
God. Stel je voor dat iemand je kerk inkomt, op haar knieën zakt en geluidloos haar ziel
uitstort voor God. Wat is dan je eerste gedachte? Z� is vast dronken?! Ook al was het in die
t�d gewoon om hardop te bidden, dan is fluisterend bidden toch niet per se een uiting van een
dronken vrouw? Waarom denkt Eli dat z� dronken is? De tabernakel is toch geen logische plek
voor dronken vrouwen? Of misschien wel? In 1 Samuel 2:22 staat dat Eli’s zonen zich niet
goed gedroegen. Ze sliepen soms met vrouwen die dienst deden b� de ingang van de
ontmoetingstent. Vrouwen in dienst b� de ingang van de ontmoetingstent? De enige keer dat
zoiets genoemd wordt, is als de tabernakel wordt gemaakt. Vrouwen brengen dan spiegels
en andere spullen. De andere keren dat vrouwen naar de ingang van de tent kwamen, was
om te offeren. Wat die vrouwen daar deden, l�kt eerder op de prakt�ken van de omliggende
volken b� hun tempels: prostitutie. En daar speelde drank vast een rol b�. Als een vrouw de
tempel binnenkomt om te bidden, en men denkt op dat moment dat ze dronken is, dan geeft
dat iets weer van de geestel�ke nood waarin het volk zich op dat moment bevond.

En dan bidt Hanna: Heer van de hemelse machten.....Dit is de eerste keer in de B�bel dat
iemand dit tegen God zegt. Wat b�zonder om dit uit de mond van een hele gewone vrouw te
horen! De Ik Ben, de ene God die boven alles is, de God van alle machten, Die roept z� aan. En
z� weet dat H� de enige is die in staat is ook maar iets te doen aan haar probleem. Z� huilt en
belooft God, dat als H� haar een zoon wil geven, dat z� die zoon aan Hem teruggeeft. Zei ze
dit om God over te halen haar een zoon te geven? Die neiging hebben we vaak toch? Als U dit
doet Heer, dan zal ik...Totaal onnodig, God is niet terughoudend met z�n zegen, H� verlangt
ruim te zegenen. 
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Twee biddende vrouwen; twee vrouwen in een positie waarin ze zichzelf onmachtig voelden.
Maar het z�n ook twee vrouwen die de kracht die God in hen legde, ten volle benutten. Ze baden,

hielden vol en zagen de vervulling van hun gebeden. Waarin inspireren ze jou het meest?

Denk na over deze vrouwen, de impact van hun leven en van hun gebeden. 
Waar hoop j� op? Voor jezelf, je gezin, vrienden, werk of kerk? 

Welk gebed ga j� bidden totdat God een doorbraak geeft?

Om over na te denken:

Hanna is een vrouw die haar geloof behield en de wantoestanden ziet in haar land. Het kan
heel goed z�n, dat ze ervaart dat haar volk een man Gods nodig heeft. Iemand die het volk b�
God terug kan brengen. Hanna deed die belofte en God gaat er op in. Z� gaat terug naar haar
familie, naar de plek van p�n en afw�zing, maar ze is gesterkt: haar gezicht was opgeklaard
en ze at ook weer. God verhoorde haar, ze kreeg een zoon: Samuel. 

Heb je dat gebed wat Hanna leest wel eens tot je door laten dringen? Ze spreekt het uit vóór
de Psalmen en Jesaja bestonden. Kon z� lezen? Waar heeft ze deze w�sheid vandaan? Het
leeft in haar hart en ze spreekt het vr�moedig uit. Samuel heeft haar ongetw�feld horen
bidden, horen omschr�ven hoe God, de Jehova der heerscharen is, hoe machtig, hoe groots,
maar ook hoe trouw, en liefdevol. Het is een groot contrast tussen hoe Eli is, hoe de zonen van
Eli werden en hoe Samuel wordt. De basis die b� Hanna b� Samuel legde t�dens z�n eerste
jaren, z�n bepalend voor de rest van z�n leven. En is bepalend voor de rest van het volk. Wat
een invloed had Samuel, op Saul en daarna op David!


